
Tết!

Quý vị  thường nghĩ gì mỗi khi Tết đến? Đối với một số người Tết hay không thì  cũng vậy thôi,
vẫn làm lụng, sinh hoạt bình thường. Ở Việt Nam vì một  năm chỉ có một ngày Tết để nghỉ
ngơi, cho nên Tết có một ý nghĩa sâu  đậm. Ngày nay chúng ta có mùa hè để nghỉ, có sinh
nhật để ăn uống, để  tặng quà và bao nhiêu dịp lễ khác để vui chơi, nên Tết chỉ còn là một 
truyền thống hay một kỷ niệm đẹp, hơn là dịp vui mỗi năm mới có một lần.

  

Đối với  nhiều người, Tết nhiều khi chỉ khơi lại những kỷ niệm không mấy vui của  thời thơ ấu vì
loạn lạc, chiến tranh hay vì gia đình nghèo thiếu. Nhưng  dù gì đi nữa, nói đến Tết và những tập
tục như mặc quần áo mới, lì xì,  thăm viếng nhau trong ba ngày Tết vẫn có những cái hay của
nó mà mỗi khi  nghĩ lại ta cũng thấy thích thú. Ba điều vừa nói: mặc quần áo mới, lì  xì, và thăm
chúc nhau trong ba ngày Tết, cũng có những điểm song song  trong đời sống tâm linh đáng cho
chúng ta suy nghĩ trong những ngày đầu  Xuân này.

  

Sống ở  một nước nghèo, một năm mới được một lần mua sắm, Tết vì vậy là dịp cho  quần áo
mới. Chẳng những vì mỗi năm mới sắm quần áo một lần, nhưng vì ai  cũng thích một cái gì mới
trong năm mới. Tú Xương đã có lần viết:

  

Cứ bảo với nhau rằng mới với me,
Bảo nhau rằng cũ chẳng ai nghe.
Khăn là bát nọ to tày rế,
Váy lĩnh cô kia quyét sạch hè.

  

      Hình ảnh  ngày Tết với những cậu bé cô bé súng sính trong bộ quần áo mới là điều  chúng
ta khó quên. Quần áo mới là điều cần thiết cho năm mới, dù những  bộ quần áo mới đó chẳng
bao lâu cũng sẽ dơ, sẽ cũ. Thánh Kinh thường  dùng hình ảnh một chiếc áo mới để nói về đời
sống đạo đức, còn đời sống  tội lỗi là chiếc áo dơ bẩn. Thánh Kinh dạy: Anh em phải thoát lốt
người  cũ và mặc lấy người mới. Chúng ta cần từ bỏ con người tội lỗi xấu xa như  người vứt đi
chiếc áo dơ bẩn cũ kỹ và khoác lên mình một chiếc áo mới.  Lời Chúa bảo chúng ta Hãy mặc
lấy chính Chúa Giê-xu. Tết ở đây không còn  tục lệ mặc quần áo mới như bên nhà, nhưng mùa
Xuân nầy ước mong mỗi  chúng ta điều khoác lên mình chiếc áo mới. Đây là chiếc áo sẽ không
bao  giờ cũ. Vì chiếc áo đó chính là Chúa Cứu Thế. Ngài bọc chúng ta lại bằng  đức công chính
thánh sạch của Ngài. Đặt lòng tin nơi Chúa, giao thác  cuộc đời cho Chúa, chúng ta sẽ kinh
nghiệm được những thay đổi từ trong  tâm hồn.
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Song  song với việc mặc quần áo mới chúng ta có việc mừng tuổi và lì xì. Con  cháu trong gia
đình và những người trẻ chúc thọ hay mừng tuổi ông bà cha  mẹ và những người lớn mừng tuổi
con cháu bằng những đồng tiền mới mà ta  gọi là lì xì. Chúng ta không rõ hai chữ lì xì phát xuất
từ đâu, nhưng  lúc nhỏ Tết đến, có những đồng tiền mới để cất, hay có tiền để tiêu xài  là cả một
hạnh phúc của tuổi thơ. Nhiều người thích Tết vì khi Tết đến,  ai cũng tử tế với mình, không bị
la mắng mà lại còn được tiền nữa. So  sánh ơn cứu rỗi của Thiên Chúa với đồng tiền lì xì thì thật
là không  đúng, vì sự cứu rỗi của Chúa quá cao không gì có thể so sánh được. Tuy  nhiên có
một điểm tương đồng ở đây, đó là ơn cứu rỗi Thiên Chúa dành cho  chúng ta, cũng tương tự như
những đồng tiền chúng ta nhận được trong  ngày Tết: Chúng ta không biết tại sao chúng ta lại
được tiền, tại sao ai  cũng tử tế cho tiền chúng ta mà không đòi hỏi gì cả. Ơn cứu rỗi Thiên  Chúa
dành cho chúng ta cũng tương tự như vậy. Không phải chúng ta làm  một việc gì tốt hay xứng
đáng mà được Chúa cứu. Chúa cứu và ban cho  chúng ta sự cứu rỗi của Ngài chỉ vì Ngài yêu
chúng ta. Lời Chúa dạy: Đức  Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài,
hầu cho  hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Sự sống đời  đời là món
quà vô giá Thiên Chúa ban cho con người. Sự sống đời đời là  đời sống có ý nghĩa ngay trên
trần gian nầy và được sống mãi mãi với  Chúa trên thiên quốc.

  

Mùa Xuân  ta cần mặc chiếc áo mới là chính Chúa Giê-xu, cần được món quà là sự  cứu rỗi. Sự
cứu rỗi đây nói đến thay đổi bên trong con người của chúng  ta. Mùa Xuân đến chúng ta thấy
hoa lá đâm chồi nở lộc, những lộc non,  những mầm sống không thể gắn lên từ bên ngoài nhưng
là phát xuất tự  nhiên ở bên trong vì có sự sống và sức sống. Đời sống mới Thiên Chúa ban  cho
chúng ta cũng vậy. Ngài ngự vào tâm hồn chúng ta, tái tạo cuộc đời  chúng ta và chúng ta sẽ tự
nhiên nẩy sinh ra những mỹ đức của Thiên  Chúa.

  

Mùa Xuân  mặc quần áo mới, mừng tuổi và nhận tiền lì xì. Chúng ta cũng có tập tục  thăm viếng
và chúc nhau trong ba ngày Tết. Những lời chúc Tết lúc đầu  mang những ý nghĩa tốt đẹp và
thành thật nhưng dần dần cũng trở thành  sáo ngữ và thành những câu đầu môi chót lưỡi. Người
chúc có thể không  biết mình nói gì và người được chúc cũng không biết là những lời chúc đó 
có thành sự thật hay không. Người đặt lòng tin nơi Chúa khi Xuân về  không chúc nhưng cầu
chúc, hay nói đúng hơn cầu nguyện để Thiên Chúa ban  ơn xuống phước. Chính chúng ta
không thể chúc ai một điều gì và điều đó  sẽ thành sự thật. Chúng ta chỉ có thể cầu xin Thiên
Chúa chúc lành hay  nói khác đi, chính Thiên Chúa mới có thể ban cho chúng ta hạnh phúc thật
 của Ngài. Một trong những hạnh phúc lớn nhất Thiên Chúa dành cho con  người là hạnh phúc
tha thứ, hay ơn tha thứ. Thánh Kinh dạy: Phúc cho  người có lỗi được tha thứ, tội được Chúa xóa
bôi. Phúc cho người được  Chúa Hằng Hữu ân xá. Ai trong cuộc đời cũng đã có những phút lầm
lỡ, làm  điều tội lỗi, những lúc ấy tâm hồn chúng ta nặng trĩu, khó chịu, lương  tâm dày vò, cắn
rứt . Nỗi khổ của người có tội sẽ cứ tiếp tục mãi cho  đến khi nào người đó ăn năn hối lỗi, xưng
nhận và được tha thứ. Thiên  Chúa là Đấng thánh khiết, không thể dung dưỡng tội lỗi. Chúng ta
mắc tội  với Chúa vì đã không tôn thờ Ngài là Đấng tạo dựng chúng ta. Và cũng đã  không làm
theo lời Ngài dạy bảo. Con đường duy nhất để giải thoát chúng  ta đem chúng ta trở lại tình
trạng nguyên thủy, được làm con của Chúa  là con đường mà Chúa Giê-xu đã thực hiện. Nói
đúng hơn Ngài chính là con  đường đó vì Chúa Giê-xu đã gánh lấy tất cả mọi tội lỗi của con

 2 / 3



Tết!

người và  chịu chết thế cho con người.

  

Tin Lành  là tin vui Thiên Chúa ban cho con người. Tin vui đó là con người có thể  nhận được ơn
tha thứ nếu biết ăn năn tội lỗi, đặt lòng tin nơi Chúa và  để cho Thiên Chúa tái tạo tâm hồn.
Chúng ta sẽ kinh nghiệm điều mà Thánh  Kinh gọi là tái sinh: sự sống của Chúa sẽ chan hòa
trong cuộc đời của  chúng ta, để chúng ta tự nhiên nẩy sinh những mầm non lá mới, một đời 
sống sung mãn không phải tự sức riêng của chúng ta.

  

Xuân đã  về và tôi muốn chúc Bạn một vài lời nhưng tôi biết rằng lời chúc của tôi  sẽ chẳng có
giá trị gì vì tôi không có quyền gì để lời chúc đó để trở  thành sự thật. Tôi chỉ có thể ước ao và
trong ước ao đó tôi cầu xin  Thiên Chúa mở rộng đôi mắt tâm linh của Bạn để Bạn nhìn thấy vấn
đề. Vấn  đề là vấn đề cứu rỗi, vấn đề là vấn đề tha thứ, vấn đề là vấn đề tâm  linh. Chính yếu tố
tâm linh quyết định cả đời sống chúng ta. Trong mùa  Xuân nầy hãy mặc lấy chính Chúa Cứu
Thế, hãy mang vào người sự sống của  Chúa và rồi Bạn sẽ kinh nhgiệm một đời sống tươi mới
không thể tìm thấy ở  một nơi nào khác. Lời Chúa dạy: Ai ở trong Chúa Cứu Thế là con người 
mới, cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới. Ở  trong Chúa Cứu Thế là
liên kết với Ngài bằng niềm tin, bằng thái độ ăn  năn, bằng quyết định quay về với người Cha
Thiên Thượng vẫn đêm ngày  trông mong chờ đợi chúng ta.

  

Ngày Tết  mà được xum họp đoàn tụ gia đình thì còn gì quý hơn nữa phải không Bạn?  Mùa
Xuân nầy hãy ăn năn quay trở lại với Chúa để kinh nghiệm một mùa  Xuân diễm tuyệt trong tình
yêu của Thiên Chúa.

  

Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành
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