
Mùa Tạ Ơn

Chúng  ta đã bước vào Tháng Mười Một, tháng của Mùa Cảm Tạ. Cảm Tạ hay Tạ Ơn  là ngày lễ
của người Hoa Kỳ, đánh dấu một năm sau ngày những người di  dân đầu tiên đặt chân đến bến
bờ tự do. Về sau, vào năm 1863, đang lúc  cuộc Nội Chiến vẫn còn tiếp diễn, Tổng Thống
Abraham Lincoln đã công bố  Ngày Cảm Tạ hằng năm để “tạ ơn và ca ngợi Người Cha Thiêng
Liêng ngự  trên các tầng trời đã ban ơn cho chúng ta.” Đó là nguyên văn lời công bố  của Tổng
Thống Lincoln khi thiết lập ngày Lễ Cảm Tạ hằng năm. Dù không  phải là con cháu của những
người di dân đầu tiên nhưng bất cứ ai cư ngụ  trên phần đất đầy phước hạnh nầy không thể
không dâng lời cảm tạ và sống  với lòng biết ơn Thiên Chúa là người Cha Nhân Từ đã ban mọi
phước hạnh  cho chúng ta.

  

Thật  ra, cũng không nhất thiết phải sống tại Hoa Kỳ chúng ta mới biết ơn  Thiên Chúa và ca
ngợi Ngài. Nhưng dù là ai, sống ở đâu, là con người,  mỗi chúng ta đều phải sống với lòng biết
ơn và cảm tạ Thiên Chúa. Có rất  nhiều lý do cho chúng ta cảm tạ Thiên Chúa, nhưng Thánh
Kinh là Lời của  Thiên Chúa chỉ cho chúng ta thấy những lý do sau:

  

1. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài tạo dựng chúng ta.  Ngài là Đấng Tạo Hóa và chúng ta là
tạo vật của Ngài. Làm con phải biết  ơn cha mẹ thể nào thì làm người, chúng ta cũng phải biết
ơn Thiên Chúa  như vậy. Chúng ta thường nhắc đến ơn sinh thành và ơn dưỡng dục của cha 
mẹ, nhưng chính Thiên Chúa, Đức Chúa Trời Toàn Năng mới là Đấng tạo dựng  chúng ta, ban
cho chúng ta sự sống, hơi thở, sức khỏe, khả năng, dịp  tiện để sống trên đời. Cha sinh mẹ
dưỡng đức cù lao, cha mẹ sinh hạ  chúng ta, nuôi nấng chúng ta nhưng Đức Chúa Trời là Đấng
sinh hạ cha mẹ,  ông bà, tổ tiên chúng ta. Tất cả mọi sự đều đến từ Thiên Chúa. Kinh  Thánh
dạy:

  

      

Đức  Chúa Trời là Đấng đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó… Chính Ngài  là Đấng ban sự
sống, hơi thở và mọi thứ khác cho mọi người. Từ một  người, Ngài đã làm nên mọi dân tộc và
khiến họ sống trên khắp mặt đất.  Ngài ấn định thời kỳ và ranh giới cho họ cư trú (Sách Công
vụ 17:24-26)
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Lỗi  lầm của con người là dù trong thâm tâm, mỗi người đều biết như vậy  nhưng chúng ta đã
không làm theo điều mình biết. Con người đã phản loạn,  chống đối Thiên Chúa và khước từ
Ngài. Thánh Phao-lô trong lá thư gửi  cho các tín hữu trong thế kỷ thứ nhất tại Rô-ma đã viết
những lời như  sau, chẳng những đúng 2,000 năm trước nhưng con người ngày hôm nay cũng 
giống hệt như vậy. Thánh Phao-lô viết:

  

Những  gì người ta có thể biết về Đức Chúa Trời thì đã rõ ràng, bởi Đức Chúa  Trời đã bày tỏ
cho họ rồi. Những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không  thấy được… thì ngay từ buổi sáng
thế, người ta đã nhận thức rõ ràng khi  quan sát các tạo vật của Ngài… Mặc dù đã biết Đức
Chúa Trời, họ vẫn  không chịu tôn cao Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài! (Thư Rô-ma
 1:19-21)

  

Đó  là vấn đề của con người: biết Đức Chúa Trời là ai mà không tạ ơn Ngài.  Từ chỗ phủ nhận
và lòng vô ơn đó đã sinh ra mọi tội lỗi và gian ác. Đọc  phần tiếp theo của Thư Rô-ma chúng ta
sẽ thấy rõ điều đó. Vì con người  khước từ Thiên Chúa nên Thiên Chúa đã phó mặc cho con
người cho con  người phạm tội, từ tội thờ hình tượng, đến tội đồng tính, từ bất chính,  gian ác,
tham lam, hiểm độc đến ganh tị, sát nhân, gây gổ, dối trá, nham  hiểm, nói hành, vu khống, xấc
xược, kiêu ngạo, khoe khoang, không vâng  lời cha mẹ, bội tín, không có tình người, không có
lòng thương xót. Đó  là bảng liệt kê tội lỗi được ghi trong Thư Rô-ma Chương 1. Khi một vị  giáo
sĩ đến truyền giáo cho một bộ tộc ở một vùng hẻo lánh nọ và đọc cho  họ nghe bảng liệt kê nầy,
họ đã hỏi vị giáo sĩ: “Ai đã nói những chuyện  xấu của chúng tôi cho ông mà ông biết hết vậy?”
Thưa quý vị, Kinh Thánh  là Lời của Đức Chúa Trời chỉ cho chúng ta thấy rõ con người thật của
 mình, cho chúng ta thấy vấn đề tội lỗi của chúng ta. Là người biết ơn  Chúa, chúng ta không
thể dửng dưng trước những lời cảnh cáo nầy. Chúng  ta phải bình tâm suy nghĩ, ăn năn tội và
quay trở lại với Thiên Chúa là  Đấng tạo dưng chúng ta. Đó là cách bày tỏ lòng biết ơn đầy đủ
nhất của  chúng ta.

  

2.  Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa chẳng những vì Ngài tạo dựng chúng ta nhưng  chúng ta cũng
tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài cứu rỗi chúng ta.  Thánh Phao-lô trong lá thư gởi cho các tín hữu tại
Cô-rinh-tô đã viết:

  

Cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không tả xiết (Thư II Cô-rinh-tô 9:15)

  

Hai  chữ chúng ta cần biết trong câu nầy là “sự ban cho” và “không tả xiết.”  Sự ban cho có
nghĩa là món quà. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì món quà  của Ngài. Và “không tả xiết” nghĩa là
không bút mực nào, không một cách  gì có thể mô tả cho hết, nói ra cho cùng về món quà của
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Thiên Chúa. Món  quà của Thiên Chúa là món quà gì mà không bút mực nào tả xiết? Món quà 
đó chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đã giáng trần hơn 2,000 năm trước  để cứu nhân loại.
Vấn đề của con người là vấn đề tội lỗi, và chỉ có một  cách để giải quyết vấn đề tội lỗi đó là tội
lỗi phải bị hình phạt. Con  người chúng ta tất cả đều phải chịu hình phạt vì tất cả chúng ta đều
là  tội nhân. Chúa Giê-xu đã đến để chịu tội thế cho con người. Vì Chúa  Giê-xu chịu án thế
cho chúng ta cho nên chúng ta không còn phải chịu án  nữa. Đó là ơn cứu rỗi Thiên Chúa dành
cho chúng ta với một điều kiện.  Điều kiện đó là đức tin của chúng ta. Một món quà khi được
trao tặng  phải có người nhận. Thiên Chúa tặng quà mà không nhận thì dĩ nhiên chúng  ta sẽ
không bao giờ có quà cả! Nhận quà và cảm ơn người cho quà, đó là  điều Thiên Chúa vui lòng
hơn cả.

  

Mỗi  năm đến Tháng Mười Một, chúng ta lại mừng Ngày Tạ Ơn nhưng chúng ta có  biết mình Tạ
Ơn ai không? Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa chẳng những vì Ngài  đã đưa chúng ta đến một đất
nước tự do, sung sướng, chúng ta được hưởng  mọi điều tốt lành về vật chất cũng như tinh thần.
Nhưng quan trọng hơn,  chúng ta phải biết ơn Thiên Chúa trên phương diện tâm linh, trên
phương  diện đức tin. Sâu kín trong tâm hồn chúng ta biết có một Đức Chúa Trời  toàn năng,
yêu thương đã tạo dựng chúng ta, ban ơn cho chúng ta và cứu  rỗi chúng ta. Biết như vậy nhưng
chúng ta có nhận Ngài là Cha và tôn  Chúa làm Chủ của đời sống mình không? Ăn năn tội,
quay trở lại với Thiên  Chúa và tôn thờ Ngài là cách bày tỏ lòng biết ơn tốt nhất và đầy đủ  nhất
của chúng ta. Ước mong quý vị sẽ làm điều đó trong Mùa Tạ Ơn năm  nay! Mời quý vị liên lạc
với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được loan ở cuối  chương trình để biết làm thế nào quay trở lại với
Chúa và đặt lòng tin  nơi Ngài.

  

Mục sư Nguyễn Thỉ
 Chương Trình Phát Thanh Tin Lành
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